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Anarosa vindt een hond

Willemijn Steutel






Hondje

Anarosa staat bij school.

Ze wacht bij het hek.

Haar zoons Hugo en Flavio komen uit
school.

Er staat een hondje bij haar been.
Anarosa aait de hond.
‘Hoi, beestje. Waar kom jij vandaan?’

Het hondje kijkt haar aan.
Hij heeft witte haren.
En korte poten.



Spanje

Flavio komt de school uit.

Hij is pas 8 jaar, maar hij is lang.

Dat heeft hij van zijn Nederlandse vader.
Die is ook lang.

Anarosa komt uit Spanje.
Ze is een kleine vrouw.
En haar familie is ook klein.



Flavio ziet haar.

Hij loopt op haar af.
‘Hoi, mama’, zegt hij.
Hij geeft haar een zoen.

Flavio aait het hondje.
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Wit

Nu is Hugo er ook.

Hij is al 10 jaar, maar hij is kleiner
dan Flavio.

Hij lijkt meer op Anarosa.

Hugo is vaak ziek.

Anarosa moet dan met hem naar
de dokter.

Hij is ook altijd verkouden.

Ze kijkt naar hem.

Wat is hij weer wit vandaag.



Hoofdpijn

Anarosa vraagt: ‘Hoe voel jij je?’

‘Ik heb een beetje hoofdpijn’, zegt Hugo.
Het hondje springt tegen zijn been.

Hij vraagt: ‘Van wie is dat hondje?’
‘Ik weet het niet’, zegt Anarosa.
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Dan zegt Anarosa: ‘Kom, we gaan naar
huis, het is koud.’

De school is dichtbij huis.

Hugo kijkt achterom. Hij lacht.
‘Het hondje loopt met ons mee!’
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Blij

‘Dat mag niet’, zegt Anarosa. ‘Hij mag
niet met ons meelopen.’

‘le moet naar je baasje’, zegt ze tegen
het hondje.

Het hondje kijkt haar aan.

Zijn staart beweegt.

Zijn tong hangt uit zijn bek.

Hij blaft.

Hij lijkt blij.

Anarosa loopt terug naar de school.

Ze zegt: ‘Kom dan!’
Maar het hondje blijft liggen.
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Is deze hond van u?

Anarosa kijkt over het schoolplein.
Het plein is nu bijna leeg.
Ze ziet een man staan.

Anarosa vraagt aan hem: ‘Is deze
hond van u?’
‘Nee’, zegt de man.

Anarosa draait zich om.

Ze loopt weer richting huis.
Het hondje loopt mee.
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