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Flitsen

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Nina en ik zitten op een bankje.
We kijken naar de mensen 
op straat.
Vooral naar de jongens.

Nina roept naar een jongen: 
‘Hé, lekker ding!’

Nina is brutaal.
En soms gaat ze te ver.
Maar ze is mijn vriendin.
Daarom vind ik het best.

Nina fluit.
De jongen draait zich om.
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De jongen komt dichterbij.
Ik ben bang. Maar Nina niet.

‘Wat moet je?’, vraagt ze.
De jongen schrikt.
‘N-niets’, stamelt hij. En hij loopt door.

‘Hoe dom zijn die jongens toch!’, 
lacht Nina. ‘Je kunt zo makkelijk met 
ze spelen.’
Jij misschien, denk ik. Maar ik niet.
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‘Kom, Fien!’, zegt Nina.
We staan op.

Het zijn de laatste weken van 
de zomervakantie.
Het is mooi weer.
Er zijn veel mensen op straat.
Veel vrolijke gezichten.

Ik ben blij dat ik met Nina ben.
Een maand geleden maakte 
mijn vriendje het uit.
Zomaar ineens. Met een appje.
Toen heeft Nina me geholpen.
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Ik dacht dat ik dood zou gaan.
Zo’n pijn deed het.
Die jongen was mijn eerste vriendje.

Ik had tentamens.
Het lukt me nooit, dacht ik.
Ik stond te huilen op het schoolplein.

Nina kwam naar me toe. Ik weet niet 
waarom. Ik ben niet speciaal.

‘Trek het je niet aan’, zei ze.
‘Die jongen is een loser.’
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