Ik heb goud en zilver. De prachtigste
juwelen. Ik ben rijker dan ik ooit had durven
dromen. Maar mijn dromen zijn in een
nachtmerrie veranderd.
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In de 17¢ en de 18° eeuw varen
handelsschepen de hele wereld over.
Ze vervoeren zijde, katoen, ijzer,
buskruit, cognac en wijn.

Sommige schepen hebben schatten uit
Zuid-Amerika aan boord. Goud en
zilver en dure sieraden.

De handelsschepen zijn niet de enige
op de oceaan.

Er varen ook wrede criminelen
rond, op zoek naar rijkdom.

Op elk moment kan een
handelsschip worden aangevallen.

Aangevollen door ...






Ik breek de kist open met mijnﬁ'
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Goud en zilver.
Dure juwelen.

Ik lach als een waanzinnige.






Ik lach als een waanzinnige.
Ik ben rijker dan ik ooit had
durven dromen.

Maar ik ben geen keurige heer.
Sommige mensen zouden mij
slecht noemen. Een dief.

Een piraat.

Hoe ben ik op een piratenschip
terechtgekomen?







Ik ben geboren bij de haven.
Mijn vader heb ik nooit gekend.

Mijn moeder stierf aan de koorts.

Ik ging al snel uit stelen. Een jong diefje
met een lege maag.

Ik stal van keurige heren. Ik droomde e

ervan rijk te zijn.
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