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Sam is thuis.

Het is laat.
Bijna 12 uur 's nachts.

Sam Kkijkt tv.
En drinkt een biertje.

Morgen werkt Sam niet.
Dus hij hoeft niet vroeg op te
staan.

Hij kijkt naar een film.
En dan nog naar het nieuws.
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Op het nieuws ziet Sam de foto
van een man.

De politie zoekt de man.
Hij is gevaarlijk.

Maar Sam kijkt niet goed.
Hij is moe.

Hij zet de tv uit en gaat naar
boven.

Hij poetst zijn tanden.

En gaat slapen.






Sam droomt.

Hij droomt van zijn vriendin.
Haar naam is Sara.

Ze woont in een andere stad.
Ze is fotografe.

Sara is 24.
Sam is 27.

Morgen ziet hij haar ... misschien.
Want ze heeft het druk met haar
werk.
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Sam wordt wakker.
Hij hoort iets.

De deurbel!

Hij kijkt op de klok.

Het is bijna 2 uur ’s nachts.
Is er iets gebeurd?

Een ongeluk?

Met Sara?

Sam gaat naar beneden.
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Sam loopt naar de hal.
En doet het licht aan.

Hij kijkt door het raam.
Maar hij ziet niets.

Hij doet de deur open.
Sara..?

Maar er staat een man.
Dag meneer, zegt de man.

Mijn auto is kapot.
Kunt u mij helpen?
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