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Boodschappen

Samir kijkt in de koelkast.
Er is geen groente.
En geen vlees.

Hij kijkt in een keukenkast.
Er is geen brood.
En geen jam.

Hij moet boodschappen doen.

Samir pakt een tas.
En gaat de straat op.
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Samir gaat naar de 
supermarkt.
Het is zaterdag.
Het is druk.

Samir koopt groente, vlees, 
brood en jam.
Hij koopt ook couscous en 
verse munt.

Boodschappen
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Bij de kassa

Samir staat in de rij 
bij de kassa.
De rij is lang.
Dan is het zijn beurt.

‘Sorry’, zegt een vrouw.
‘Mag ik voorgaan? Ik heb 
alleen dit.’

Ze wijst naar een blikje vis.
‘Natuurlijk, mevrouw’, 
zegt Samir.

De vrouw gaat voor.

Blikje vis
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Ze betaalt en zegt tegen 
Samir: ‘Bedankt!’
‘Graag gedaan’, zegt Samir.

Samir doet de boodschappen 
in zijn tas.
En betaalt.


