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Kim staat in de keuken.
Ze zet koffie.

Emma zit in de woonkamer.
Ze zit aan tafel.
De tafel is gedekt.

Kim komt met de koffie.
Ze gaat zitten.
Kim en Emma ontbijten.
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Kim en Emma zijn een stel.
Ze kennen elkaar al een jaar.
Maar ze wonen niet samen.

Emma woont in een groot huis.
Ze heeft ook een auto.

Kim woont in een kleine,

oude flat.

Zij gaat altijd lopend.

Of ze neemt de metro of de tram.
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‘Het is koud hier’, zegt Emma.
‘Is je verwarming weer kapot?’

‘Nee’, zegt Kim.

‘Waarom is het dan zo koud?’,
vraagt Emma.

‘lij hebt het altijd koud’, zegt Kim.
‘Niet waar’, zegt Emma.

‘Bij mij thuis heb ik het nooit
koud.’
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‘Alles gaat hier kapot’, zegt Emma.
‘De verwarming, de elektriciteit ...
Waarom verhuis je niet?

Waarom kom je niet bij mij
wonen?’

‘e weet waarom’, zegt Kim.
‘Omdat het te snel is.’

‘Te snel?’, vraagt Emma.

Ze staat op.
Ze is boos.
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