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Jiang danst

Willemijn Steutel



Televisie

Jiang is aan het werk.

Ze zit naast haar collega Ria.

Aan de andere kant zit haar collega
Dora.

De drie vrouwen kijken naar de
televisie. Ze kijken naar het tv-
programma Goede Tijden Slechte Tijden.

Ria kijkt graag naar dat programma.
‘Ik denk dat haar zus terug is’, zegt Ria.
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Jiang vindt Goede Tijden Slechte Tijden ook
leuk. En ze leert er veel Nederlandse
woorden door.



Gezellig

Jiang werkt in een atelier.
Ze ontwerpt daar nieuwe kleding.
Ze maakt ook kleding die kapot is.



Jiang werkt graag.
Het is gezellig met Dora en Ria.

Ze werken hard.
Maar ze praten ook.

Soms kijken ze tv.
Of ze luisteren naar de radio.



China

Ria, Dora en Jiang vertellen alles aan
elkaar.
Ze zijn collega’s, maar ook vriendinnen.

Jiang vertelt vaak over haar dochter, Yun.
Yun is 12 jaar. Ze is in Nederland
geboren.



Jiang komt uit China.
Ook haar man Dong komt uit China.
Ze wonen al 14 jaar in Nederland.



Oma

Jiang wil graag met haar gezin naar

China.

‘Yun kent China niet’, zegt Jiang. ‘Ik wil
dat ze het land ziet. En haar oma.’

Dora en Ria weten dat Jiang naar China
wil. Ze praat er bijna elke dag over.
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Jiang en Dong hebben geen geld
om te reizen.

Want Dong heeft geen werk meer.

Hij was kok in een Chinees restaurant.

Maar het restaurant is nu dicht.
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Troosten

Jiang kijkt verdrietig uit het raam.
Dora slaat haar arm om Jiang heen.
Ze wil Jiang troosten.

‘Dong krijgt vast snel een nieuwe baan’,

zegt Dora. ‘En dan kunnen jullie naar
China.’
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Het is vijf uur. Tijd om naar huis te gaan.
‘Ik breng je naar huis’, zegt Jiang tegen Ria.

Ria is 64 jaar. Ze kan niet zo goed lopen.
Ze heeft pijn aan haar knieén.

‘le bent lief’, zegt Ria. ‘Bedankt.’

Jiang zegt: ‘Je hoeft geen bedankt te
zeggen. Oudere mensen moet je helpen.
In China is dat heel normaal.’
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Hoe gaat het?
Jiang brengt Ria weg, met de auto.
Daarna rijdt ze naar huis.

Dong is in de keuken.
Hij maakt eten.

Jiang kijkt naar zijn gezicht.
Ze vraagt: ‘Hoe gaat het?’
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